OMNICYCLION
Op Eén Pagina

1. Wie ben jij echt?
Je denkt misschien: “Tk ben gewoon mezelf, wat is dat voor vraag?”

Maar stel je voor... dat jij niet zomaar een lichaam bent dat toevallig leeft, maar een bewuste vonk
van het Universum zelf.

Volgens Omnicyclion ben jij niet los van de wereld, maar ben jij de wereld zelf in één van haar
vormen.

Alles wat leeft, denkt en beweegt komt voort uit één en dezelfde bron: Energie. Informatie.
Bewustzijn. En die bron... ben jij ook.

2. Alles is Kén — en dat Ene ben jij

Het Universum begon als een stipje — alles zat erin. Toen barstte het open in de Big Bang.
Sindsdien groeit het, verandert het, herhaalt het zich — in oneindige cycli.

Wat blijkt? Elke deeltje, elke ster, elk mens... is gemaakt van hetzelfde spul.
Dus als alles voortkomt uit Eén ding, dan is alles nog steeds dat Ene — alleen in andere vormen.

Alles is Eén. Jij hoort daar volledig bij. Jij bént dat Ene, in menselijke vorm.

3. Reincarnatie: je leeft oneindig veel levens
Volgens deze visie leef jij niet één keer, maar ontelbaar vaak.

Je leeft elk mogelijk leven dat geleefd kan worden.
— Soms ben je rijk, soms arm.

— Soms ben je gezond, soms ziek.

— Soms slachtoffer, soms dader.

Waarom? Omdat je alles moet ervaren om helemaal compleet te worden.

Dus: wat je vandaag doormaakt, hoe zwaar ook, maakt deel uit van iets groters. Het bouwt aan de
volledigheid van wie je op het diepste niveau bent: een wezen dat alles wordt, en uiteindelijk Alles
is.

4. God = Alles = Jij

God is in deze visie niet een oude man op een wolk, maar het bewuste totaal van al het bestaande.
Je kunt het God noemen, of de Ene, of de Bron — maakt niet uit. Maar het is:

* Het geheel waarvan jij een deel bent,
* En tegelijk de totale jij, verspreid over miljarden levens, planeten, en vormen.

Dat betekent:
Jij bent niet "minder dan" God.
Jij bént God in wording.

Let op: dat is geen grootheidswaan. Het is verantwoordelijkheid.
Als je weet dat alles wat je een ander aandoet, uiteindelijk jouzelf raakt — dan verandert je gedrag
vanzelf.



5. De kern van alles is Liefde

Als alles uit Eén bron komt, en die bron zichzelf vrijwillig opoffert (versplintert in ons allemaal),
dan is dat een daad van:

Liefde.

Liefde is de kracht die alles bijeenhoudt.
Liefde is aantrekkingskracht op elk niveau: van sterren tot mensen.
Liefde is dat wat zichzelf geeft om het andere te laten bestaan.

Jij bent gemaakt van liefde. Niet als emotie, maar als structuur van het bestaan.

Daarom klopt het om goed te doen. Daarom voelt medeleven natuurlijk.
Want als je een ander helpt, help je uiteindelijk jezelf — omdat jij en die ander in wezen €én zijn.

6. Waarom dit nu belangrijk is

Onze wereld staat onder druk. Egoisme, verdeeldheid, uitputting van de aarde.
Maar als je begrijpt dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, dan wordt het duidelijk wat
nodig is:

* Zorg voor de planeet

e Zorg voor elkaar

» Zorg voor jezelf — als een bewuste ziel in groei

Als mensen gaan leven alsof alles verbonden is, dan wordt de wereld beter. Niet per toeval, maar
per ontwerp.

7. Wat kun jij doen?

Je hoeft de wereld niet alleen te redden. Maar kleine dingen doen ertoe.

* Plant een boom of help iemand in stilte.

* Laat iemand zich gezien voelen.

* (Ga af en toe naar binnen en vraag: “Wat zegt de Ene in mij vandaag?”
» Herlees dit af en toe. Kijk wat het met je doet.

Jij bent belangrijker dan je denkt. Niet omdat je speciaal bent, maar omdat alles in jou
samenkomt.

Alles is Eén.
Jij bent dat Ene.
En de kern daarvan... is Liefde.

Slotgedachte

Denk niet dat dit zomaar een “theorie” is.
Het is een levenshouding. Een pad. Een bewustzijnsrevolutie vanbinnen.

Als het waar zou zijn... zou jij dan niet willen leven alsof het waar is?

Geef liefde.
Word wakker.
Verbind je met de Ene die Alles is — in jou.
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